
Muziek:	William	H.	Douane	(1832-1915)
Tekst:	Lianne	Verhelstnaar	Mattheüs	18:3

Als	een	kind

2.	Heere,	neem	onze	eerzucht	weg.
Maak	ons	afhankelijk	en	klein,
want	wie	niet	wordt	zoals	een	kind,
kan	geen	discipel	van	U	zijn.

3.	Maak	ons	een	kind,	oprecht	en	klein.
Leer	ons	die	noodzaak	te	verstaan,
want	slechts	wie	wordt	zoals	een	kind,
kan	in	Uw	rijk	naar	binnen	gaan.	
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